
Wordt het bericht niet juist weergegeven? Bekijk het <hier>.

Gipsy Mission Nieuwsbrief september 2012
Weet u nog anderen in uw kring die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het werk van Gipsy Mission, geef ons dan via [FORWARD] het mailadres door. Dan ontvangen zij voortaan ook de Gipsy Mission Nieuwsbrief. 

Van 26 september tot en met 9 oktober 2012 zijn vanuit Mezövári te Oekraïne in Nederland: Magduska en Jutka. Magduska geeft leiding aan ons project te Mezövári (lees meer over Magduska). 

Wilt u hen over hun werk onder de zigeuners horen spreken? Dat kan en wel op: 

30 september 2012

09.30 uur CGK Scherpenzeel

'De Breehoek', Marktstraat 59

3925 JP Scherpenzeel

18.30 uur CGK Middelburg

Gasthuiskerk, Lange Delft 94

4331 AS Middelburg

7 oktober 2012

09.30 uur CGK Amersfoort

Ichthuskerk, Grote Haag 154

3811 HJ Amersfoort

17.00 uur CGK Goes

Maranathakerk, Bergweg 43a

4461 LX Goes

Zomerreizen

Dit jaar waren er diverse zomerreizen. Keer op keer blijkt het voor mensen een bijzondere ervaring om een 

Diaconale werkvakantie mee te maken. Vanuit het rijke Nederland waar het ons aan niets ontbreekt is de 

overgang met een bezoek aan een zigeunerdorp soms ontluisterend. Velen leren daar om hier in Nederland 

weer dankbaar te zijn met het goede dat ze hebben ondanks dat dingen wel eens niet zo gaan als dat je zou 

willen.

Meer lezen over de diaconale zomerreizen en de intensieve beleving van de deelnemers?

Over de reis vanuit Goes: klik hier

Over de reis vanuit Middelburg: klik hier (met video-impressie) 

Over de reis vanuit Nijkerk: klik hier

Over de reis vanuit Scherpenzeel: klik hier

Targusor - Roemenië   online donatie voor Targusor

Mensen die Gipsy Mission al langer volgen kennen dit dorp nog wel. In 2004 bouwden we hier huisjes en een 

Multifunctioneel centrum. We moesten een periode afscheid nemen van dit dorp en we mochten begin 2011 

weer terugkomen. Dominee Papp Laszlo is hier aan de slag. In oktober 2011 waren hier dopelingen. En nu…

Nu worden de mogelijkheden onderzocht voor het starten van een kleuterschool en huiswerkbegeleiding voor de 

kinderen. Wat een zegen zou dat zijn! 

Oproep: Kent u…???

Beste mensen, zoals u kunt lezen zegent de Heer ons werk. Daar kunnen we van genieten, tegelijkertijd geeft 

het ons zorg. Er is nog zoveel werk te doen. De velden zijn wit om te oogsten (zie Matt 9). Wij zijn op zoek naar 

verbreding van onze achterban om meer projecten mogelijk te maken. De vragen zijn er wel, de financiële 

mogelijkheden ontbreken om extra projecten aan te pakken. 

� Kent u kerken die op zoek zijn naar een diaconaal project? 

� Kent u bedrijven op zoek naar een goed doel om te sponsoren? 

� Kent u particulieren die eenmalig of structureel steun willen bieden? 

Laat het ons weten alstublieft, door een bericht achter te laten of een mail te sturen. 

Mezövári - Oekraïne   online donatie voor Mezövári;

Door de verschillende groepen is hard gewerkt de afgelopen zomer. En het resultaat is ernaar. In september 

startte de school met maar liefst 75 kinderen. Ook zullen ca 50 kinderen die de lagere school bezoeken hulp 

krijgen bij het maken van hun huiswerk. Dit laatste is voor hen onmisbaar om de school met goed gevolg te 

kunnen afmaken. Het ontbreken van discipline in het zigeunergezin en het gebrek aan hulp van vaak analfabete 

ouders zet kinderen op een achterstand.

Nagybereg - Oekraïne   Huis van hoop is geopend  
online donatie voor Nagybereg;

Half juli was de opening. Vanaf 2008 vonden de voorbereidingen plaats. In september is de kleuterschool 

begonnen in Nagybereg. Fantastisch! We danken de Heer.

Foto's van de opening:

Wouter van Dam verrichtte de officiële openingshandeling namens het bestuur. Hij bood een naambord aan met 

in het Hongaars de tekst 'Huis van Hoop'. Deze naam is door de zigeuners uit het dorp zelf aan het huis 

gegeven. De opening was uitermate druk bezocht. Vanuit de Oekraïense gemeente, de Reformed Church en 

vanuit de locale gemeenschap.

Wordt vriend op Facebook 

Veel mensen delen informatie op Facebook. Sinds kort doet Gipsy Mission dit ook. Zo kunt u 

gemakkelijk op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. Vriend worden op Facebook? Klik 

hier



Maak nu uw gift over

Klik op online donatie, u kunt dan online een gift geven. Maar u kunt natuurlijk ook een overschrijving doen naar bankrekening 3824.82.557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude, o.v.v. Nieuwsbrief mei 2012.

Wilt u ons structureel ondersteunen? ⇒⇒⇒⇒ Adopteer een schooldag

Indien u ons werk structureel wilt ondersteunen, wordt dan vaste dagsponsor voor één van de projecten. Door op de link te klikken komt u op de website, alwaar u kunt kiezen welk project u blijvend wilt 

ondersteunen. 

Voor de kinderen

Doe ook mee voor jullie leeftijdgenootjes in Oekraïne. Je kunt misschien een sponsorloop houden en je door de buurt laten sponsoren, of auto's wassen, boodschappen doen, bedenk het maar. De mooiste acties krijgen een 

vermelding op de Gipsy Mission website en op onze Facebook pagina. Laat ons je actie even weten (graag met foto) via info@gipsymission.nl.

Dank dat u mee wilt werken aan hulp voor zigeuners, dank voor uw steun en uw gebed.

Informatie: Contact formulier - Bankrek 3824.82.557 t.n.v. Gipsy Mission te Hoogland

GipsyMission nieuwsbrief september 2012

Ons mailadres is:
info@gipsymission.nl
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Meld u met [UNSUBSCRIBE] van onze nieuwsbrief af.
Stuur met [FORWARD] deze nieuwsbrief aan uw kennissen. 


